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Stille Nacht   
 
Teken van leven - Margreet Spoelstra 
Donker zijn soms mensendagen  
als de onmacht hoop weerspreekt.  
Nergens sporen van een teken  
dat de ban van wanhoop breekt.  
 
In de diepte het verlangen  
om die stem weer te verstaan,  
aangeraakt, gewenkt te worden  
en opnieuw op weg te gaan.  
 
Uitgezworven, vastgelopen,  
vaag dat heimwee naar het licht.  
Speurend naar het kleinste teken  
van een droom, een vergezicht …  
 
Uit het dode hout geboren  
al aanwezig in de nacht  
groeit een twijg de angst te boven  
groene bron van levenskracht.     
 
Welkom 
 
Woorden van Bisschop Bonny 
Het licht van Bethlehem 
Het was bijna weggewaaid 
onder de luchtdruk 
van bommen en terreuraanslagen 
die het land van Jezus verscheuren. 
 
Het was bijna thuisgebleven 
bij gebrek aan buren 
die hun huis in Palestijns gebied 
nog kunnen of mogen verlaten. 
 
Het was bijna uitgeblazen 
door bevelhebbers die weten 
dat hun doen en laten 
het licht van de waarheid niet verdraagt. 
 
En toch ... 

Anders 
denken                  

en 
doen ! 

 

 Kerstnacht 2025 
 
 
 
 
 
 
met het vredeslicht 
vanuit Bethlehem 



Eer zij God in deze dagen  
  Muziek : oud Frans volkslied 
  Herwerkte tekst: Els Arnout 
 
Eer zij God in onze dagen, 
Eer zij God in deze tijd. 
Als een kind zijt Gij gekomen, 
roep met Hem de Vrede uit. 
  Gloria, gloria, gloria, Gloria 
  in excelsis Deo... 
 
Eer zij God die onze Vader, 
Levend Woord tot in eeuwigheid 
Eer zij God die op de aarde 
Hier in ons aanwezig zijt 
  Gloria, … 
 
Roep ons op in onze dagen 
Roep ons op in deze tijd 
Uw liefde verder uit te dragen 
Bron van leven voor altijd. 
  Gloria, … 
 
Gebed  
God, met alles wat in ons is, 
verlangen wij naar vrede.  
Kom ons vandaag tegemoet,  
wakker onze hoop aan  
en ontferm U over onze wereld.  
Verbind ons met de mensen om ons heen  
in alle veelkleurigheid.  
Aanvaard ons God 
en geef ons vrede boven ons verstand uit. 
Amen.  
 
Het kerstverhaal Marjo Dohmen  
  naar het evangelie van Lucas   
Kom, zei hij, het is tijd 
we moeten gaan - 
en hij nam haar hand 
en zij legde haar ogen in de zijne 
en samen gingen ze op weg. 
Hij torste de verwondering 
Zij droeg een wereld in haar buik. 
De tocht was lang en zwaar 
en toen de tijd gekomen was 
dat zij prijs moest geven 
wat haar van elders was toevertrouwd 
vonden ze nergens plaats 
en zij werd bang 
vouwde haar handen om haar buik 
en keek naar hem 
en woordeloos zei hij: 
het zal wel goed worden - 
ik zal voor je zorgen. 
 
 



En zo vonden zij een stal 
en gedragen door de winden der tijden 
omringd door alles wat was en wat is 
brachten zij een zoon ter wereld 
en de man keek naar de vrouw 
de vrouw keek naar de man 
en samen keken ze naar het kind 
en wiegden het in hun liefde 
en in haar pijn 
ze had hem aan de wereld uitgeleverd. 
Ze wiegden het kind in haar pijn 
en hebben het Jezus genoemd. 
In liefde ontvangen 
met liefde gedragen 
uit liefde gebaard. 
Jezus Messias. 
 
Een verhaal in beelden 
 
Homilie 
 
  Nu zijt wellekome, Jezus, lieve Heer; 
  Gij komt van alzo hoge, van alzo veer! 
  Nu zijt wellekome  
  van de hoge hemel neer; 
  Hier al in dit aardrijk  
  zijt Gij gezien nooit meer: Kyrieleis. 
 
Laat de vrede maar komen   
Als we geloven dat een glimlach  
machtiger is dan een wapen; 
als we geloven in de macht  
van een uitgestoken hand; 
als we de ander met ogen van liefde bekijken, 
dan groeit uw vrede, God, onder ons. 
  Vrede, vrede, vred' op aard 
  aan alle mensen die van goede wille zijn. 
 
Als we voorrang geven aan vertrouwen  
boven verdenking; 
als wij de eerste stap te zetten;  
als wij ons verheugen  
in de vreugde van een medemens, 
dan groeit uw vrede, God onder ons! 
  Vrede, vrede … 
   
Als voor ons een vreemde een broeder is  
als wij zonder berekening  
een stukje van onze tijd schenken; 
als wij aanvaarden  
dat een ander ons een dienst bewijst, 
dan groeit uw vrede, God onder ons! 
  Vrede, vrede … 
 
 
 



Als wij een stuk brood geven  
en er een stuk van ons hart bijvoegen; 
als wij geloven dat we met vergeving  
verder geraken dan met ruzie; 
als we met de glimlach luisteren naar iemand  
die nog maar eens hetzelfde vertelt, 
dan groeit uw vrede, God onder ons! 
  Vrede, vrede … 
 
Als wij een andere mening dan de onze  
aanvaarden;  
als voor ons de ander een broer of zus is; 
als we door alles heen geloven  
dat vrede mogelijk is, 
dan groeit uw vrede, God onder ons! 
  Vrede, vrede … 
 
Als we bidden om wat mensen ter harte gaat,  
wat ons verheugt en wat ons bedroeft: 
de geboorte van een kind,  
de ziekte van een broer, het lied van een tiener,  
het ouder worden van een moeder, 
het cadeau dat wordt gedeeld,  
het sterven van een vriend... 
dan groeit uw vrede, God onder ons! 
  Vrede, vrede … 
 
Mogen al deze kleine vlammetjes ons verbinden  
met elkaar en met U, God. 
Mogen ze een teken zijn van warmte en liefde,  
van hoop en geloof. 
 
Offerande 
Dank je wel om onze  
geloofsgemeenschap te  
steunen. Dat kan caqh  
of met de bankapp. 
Het bedrag kan je aanpassen. 
 
Gebed bij brood en wijn van leven   
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren 
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God.   
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
  
Gij,  
die de duisternis  
niet hebt laten heersen over de mensen,  
maar het licht hebt geschapen 
waarin zij elkaar konden zien en liefhebben, 
wij danken U, God. 
 
Gij, 
die de duisternis  
niet hebt laten heersen over het leven 
maar het licht hebt geschapen 
waarin woorden of daden helder werden, 
wij danken U, God. 



Gij, 
die de duisternis niet hebt laten heersen  
over ons bestaan, maar in Jezus Christus  
Licht zijt geworden voor de hele wereld,  
wij danken U, God. 
 
  Wij komen tezamen onder ’t sterreblinken. 
  Een lied moet weerklinken voor Bethlehem! 
  Christus geboren, zingen d’ englenkoren! 
  Komt, laten wij aanbidden (3x),  
  die Koning! 
 
In Hem, Jezus Christus,  
kwam uw Licht over de wereld, 
kregen de dingen hun ware betekenis 
en de mensen hun echte gestalte. 
 
Heel zijn leven was liefde, 
ook toen Hij de laatste avond van zijn leven 
met zijn vrienden samen was (…). 
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis. 
 
  Wij komen met herders  
  en met arme lieden 
  ons gaven hem bieden in Bethlehem. 
  Wij willen geven hart en geest en leven. 
  Komt, laten wij aanbidden (3x),  
  die Koning! 
 
Daarom nemen we hier dit brood en deze beker 
en gedenken wij dat Hij door zijn lijden,  
dood en verrijzenis licht heeft gebracht  
over ons bestaan. 
 
Wij gedenken dat Hij ons nabij blijft 
als een weldadig licht  
zodat we niet meer in duisternis dwalen. 
 
En wij bidden om zijn Geest: 
dat er licht mag komen  
over ons spreken en zwijgen  
en over ons doen en laten. 
Dat er licht mag komen in onze wereld, 
licht van gerechtigheid en liefde 
zodat mensen en volken 
kleurrijker worden voor elkaar. 
Dat er licht mag komen 
over uw Kerk, uw huis op aarde, 
zodat ze schijnen mag als een baken  
van hoop en belofte voor de wereld. 
Dat er licht mag blijven  
over hen die gestorven zijn 
en die we blijvend in ons hart meedragen (stilte). 
 
Dat vragen wij u door Jezus Christus 
uw Licht in de wereld, die met U en de Geest 
ons bidden doet tot God onze Vader.  



Onze Vader 
 
Communie 
  Christmas lullaby - John Rutter  
  Nederlandse vertaling: 
 

Helder in het donker  
schijnt een licht in Bethlehem 
Engelen die zingen  
en de lucht is zwanger met hun geluid 
Wijze mannen hebben gereisd  
om hun Messias te begroeten 
Maar slechts een moeder en baby liggen daar. 
  
Wees gegroet Maria, wees gegroet Maria, 
hoor het zachte slaapliedje  
dat de engelen zingen 
Wees gegroet Maria, wees gegroet, 
Maagd en Moeder van Jezus onze Koning. 
  
Waar zijn zijn hovelingen  
en wie zijn zijn mensen? 
Waarom draagt hij noch een scepter  
noch een kroon? 
Herders, zijn hovelingen,  
de armen als zijn mensen 
met vrede als zijn scepter  
en liefde als zijn kroon. 
  
Wees gegroet Maria, … 
  
Wat als jouw schatten  
niet van goud zijn of wierook 
leg ze neer bij hem met harten vol liefde. 
Alle lof voor het Christuskind en geprezen  
zij zijn moeder die ons een redder baarde  
en leeft bij de gratie van boven. 
  
Wees gegroet Maria, … 
 
Vrede wensen   
Ode aan de vrede
  
 
 
 
 
Slotgebed  
Heer, onze God, om uw woord te horen  
en uw menslievendheid te ervaren  
waren wij hier samen, deze nacht . 
Wij bidden U: maak deze gemeenschap  
tot een plaats waar Gij te vinden zijt.  
Herschep ons tot mensen  
die steeds meer leven in uw Licht 
en zich gewonnen geven aan Jezus,  
goed nieuws voor deze wereld. Amen.  
 



Door de liefde laat u wekken  
Muziek: 18 de eeuw 
Zetting: Koen Dieltiens 1993 
Herwerkte tekst: Els Arnout 

 
Door de liefde laat u wekken, 
spoed u herders op de baan, 
om naar Bethlehem te trekken 
en om naar de stal te gaan. 
  Vrede, vrede, vred’ op aard’  
  aan alle mensen die van goede wille zijn. 
 
De Messias is gekomen 
in de stilte van de nacht. 
Als een wonder nu herboren 
in de kleinheid van ons hart. 
  Vrede, … 
 
Geef ons liefde, kracht en vrede, 
geef ons licht in deze tijd. 
Leer ons nu uw taal te spreken 
zend ons verder voor altijd. 
  Vrede, … 
 
Zending en zegen 
  
Joy to the world 

 
 
 
 

 
Om mee te nemen naar huis:  

(vermoedelijk van Steven Vanackere) 
 

Een aangestoken kaars  
zegt meer dan welke toespraak ook: 

het eenvoudig vertrouwen  
in een ongekende toekomst; 

de wijsheid om te weten  
dat goede dingen tijd vergen; 

het besef dat alles klein begint,  
vooral het allermooiste; 

de wil om zelf iets, zonder valse pretentie,  
te ondernemen; 

de stille hoop dat onze angst  
weeral ongegrond zal blijken; 

het geloof dat Iemand  
ons wil koesteren en beschermen 

en de belofte  
dat werkelijk alles  

ook hersteld kan worden. 
 
 

Zalig Kerstmis 



Kom je mee Nieuwjaar vieren?  
Op zondag 28 december 
om 10u30 voor de viering,  
hier in de kerk 
 
Op zondag 4 januari om 10u30 
voor de viering met het koor Consonant  
die zingen tvv Welzijnszorg Tereken 
 
Op vrijdag 9 januari om 19u30  
voor de Impulsavond in feestzaal Ons Huis: 
Een avond om lichtpuntjes te ontdekken: 
een beeld, een woord, een streepje muziek, 
aangevuld met een drankje en een knabbel, 
om elkaar veel goeds toe te wensen.  
 
Op zaterdag 31 januari 
Legodag in onze kerk 

 

We hopen dat je erbij bent! 


